
Sissi en Marc uit ‘Met vier in bed’:  
“Onze vrienden hadden medelijden met ons” 
Riemst –  
 
 
Van een mesthoop met kippen tot stro op zolder. Sissi en Marc, het vrolijke koppel uit Riemst dat deze 
week te zien is in ‘Met vier in bed’, verbouwde een oude boerderij in Zussen tot vijf kleurrijke 
vakantiewoningen. “Vrienden hadden medelijden met ons toen ze al het werk zagen.” 

 

 

 

Op een pittoresk pleintje, vlakbij de kerk in de Riemstse deelgemeente Zussen, zijn de 

vakantiewoningen van Sissi en Marc gelegen. Time-Out, zo doopte het koppel hun project waarmee 

ze deze week in Met vier in bed te zien zijn. En dat nemen ze letterlijk. “Alle klokken staan hier stil”, 

vertellen ze. “We willen onze gasten laten onthaasten.” 

 



 

 

Medelijden 

Het ondernemende koppel kocht een oude boerderij en toverde het vier jaar geleden om tot 
een idyllische plek. “Als je op straat staat, voel je niet wat je binnen kan verwachten. Maar 
vanaf het moment dat je de poort binnenloopt, heb je een instant vakantiegevoel. Het 
binnenkoertje, met veel groen, is zo ingericht dat je meteen je telefoon wilt uitzetten. Dat is 
de beleving die wij willen bieden”, vertelt Marc. 

Om tot die rustgevende plek te komen, kreeg het pand een volledige make-over. “Het was 
eerst een boerderij met varkensstallen, een mesthoop met kippen en er lag nog stro op de 
zolder. We moesten volledig vanaf nul beginnen, maar dat vonden we net fijn. Zeker omdat 
we het potentieel zagen, in tegenstelling tot vrienden die de werf bezochten. Zij hadden 



medelijden met ons als ze al het werk zagen”, lacht Sissi. “Gelukkig hebben wij een passie 
voor verbouwen. Het is de rode draad in ons leven. We hebben al vaker iets gekocht, 
opgeknapt en verkocht, dus zo’n project ligt ons wel”, pikt Marc in. 

 
 

Ontbijt in de frigo 

Het pand in Riemst verkopen, deden ze in dit geval niet. “We dachten: waarom baten we het deze 

keer niet zelf uit?”, vertelt Marc. “We hebben heel graag mensen om ons heen. Als er gasten zijn, 

voelen we ons meteen beter. Ik zie dat ook bij Sissi, ze wordt er echt gelukkig van. Ondertussen 

hebben we nog een tweede pand gekocht in Genoelselderen, waar groepen tot achttien personen 

kunnen logeren. We zitten dus niet stil.” 

Om de gasten een zo aangenaam mogelijk verblijf te bieden, legt Sissi hen ook graag in de watten. En 

dat doet ze met een ontbijt. “Dat is atypisch voor een vakantiewoning, maar ik vind het belangrijk. 

Voor de eerste ochtend van het verblijf leg ik beleg, yoghurt, fruit en eitjes klaar in de frigo. ’s 

Ochtends hang ik nog verse broodjes en croissants in een zakje aan de deur. Zo voorkom je dat gasten 

meteen naar de winkel moeten lopen. Ze kunnen zich gewoon settelen en zonder zorgen beginnen te 

genieten. 

 



 

 

Een vleugje nostalgie 

En genieten doen de gasten uiteindelijk in een van de vijf moderne units. Ingericht met veel 
kleur, prints en zelfs een vleugje nostalgie. “Het is een interieur met een hoek af, iets 
drukker dan gewoonlijk. Maar je bent op vakantie dus het hoeft niet zoals thuis te zijn”, 
vertelt Sissi. 

“Veel decoratie vonden we op de rommelmarkt. Het is heerlijk om ’s ochtends, na ons eerste 
koffietje, de marktjes af te gaan. Als we dan iets zien, weten we perfect bij welk huisje het 
past”, aldus Sissi. “Er wordt ook veel te veel weggegooid, maar wij proberen eerder aan 
upcycling te doen en spullen op een andere manier te hergebruiken. Zo maakten we van 
oude eiken kastdeurtjes een wand voor achter het bed.” Ook een retro gameconsole in een 
van de vakantiewoningen is een pronkstuk uit lang vervlogen tijden. “Die hebben we laten 
maken door iemand uit de buurt. Er staan 2.000 retro spelletjes op waardoor de ouders nog 
eens van hun kinderen kunnen winnen”, lacht Marc. 



 

 

Reünie 

Deelnemen aan Met vier in bed was volgens het koppel een bijzondere ervaring. “We 
houden er zelf enorm van om op weekend te gaan in eigen land, dus het is fijn dat we nu 
drie leuke nieuwe adresjes kennen”, vertelt Marc. “Het klikte ook goed tussen alle 
deelnemers, we hebben zelfs al een reünie gepland. Het is dan ook heel intens, want je staat 
allemaal in dezelfde schoenen. Dat schept een band. Het uitbaten van een B&B wordt vaak 
geromantiseerd, maar het is hard werken. Gelukkig merkten we dat iedereen het met veel 
passie doet.” 

 


